
God lacht 
Christus Triumfatorkerk, zondag 22 juni 2025 
Lezing: Psalm 1 en 2 
Voorganger ds. Jaap van den Akker 
 
KOMEN 

• Welkomstwoord door de ouderling van dienst 

• Aanvangslied ‘In de veelheid van geluiden’ (Lied 283) 

• Moment van Stilte 

• Begroeting en bemoediging 

• Kyriëgebed 

• Glorialied Psalm 24: 1 en 3 
  

WOORD 

• Voor de kinderen 
Gebed 
Gesprek 
Lied met de kinderen: ‘Je hoeft niet bang te zijn’ (Lied 935) 

• Schriftlezing: Psalm 1 

• Lied ‘Gelukkig zal je zijn’ (Hemelhoog 1: gezongen door Marieke en Jaap) 

• Schriftlezing: Psalm 2 

• Lied Psalm 2: 1 (solo: Marieke) en 4 (allen) 

• Preek 
“Urula von der Leyen van de Europese Unie, António Guterres van de Verenigde Naties en 
Donald Trump van de Verenigde Staten komen aan in de hemel en worden voor Gods troon 
geleid. 
God vraagt aan Von der Leyen: "Zuster, wat heb jij zoal op aarde gedaan?" 
Van der Leyen: "Ik heb mij ingespannen voor meer samenwerking en vrijheid in Europa. 
God: "Mooi zuster, neem plaats aan mijn rechterzijde" 
Dan vraagt God aan António Guterres: "Broeder, wat heb jij op aarde gedaan?" 
Waarop Guterres antwoordt: "Ik heb altijd geijverd voor de vrede in de wereld.” 
God: "Tja, beste Antonio, dat is dan niet erg succesvol geweest, maar vooruit, neem plaats aan 
mijn linkerzijde." 
En dan is Donald Trump aan beurt: "En broeder,” zegt God, “wat heb jij op aarde gedaan?" 
Waarop Trump God onderbreekt en zegt: "Ten eerste: ik niet jouw broer en ten tweede ga uit 
mijn stoel! 
 
Dat dus – om die arrogantie gaat het in Psalm 2. Het menselijk streven en de menselijke 
hoogmoed wordt in deze Psalm belachelijk gemaakt. De grootheidswaanzin van de mens. Het 
rumoer van de naties. De onderlinge rivaliteit en oorlogen. En dan wist ik nog niet eens wat er 
vannacht zou gebeuren… 
Waar leidt het eigenlijk toe? 
 
Tot niets, zegt de Psalm, God lacht erom. 
Als God vanuit de hoogste hemelen neerkijkt op de aarde. Dan ziet hij een mierenhoop, waar 
ruim 7 miljard mieren door elkaar heen lopen. Schijnbaar doelloos rondrennen. “Wat denken al 
die mieren nu eigenlijk te bereiken?” – vraagt God zich in de Psalm af. “Waar maken ze zich druk 
om? Wat doen ze elkaar aan? 
Denken ze nu werkelijk dat ze hun leven naar hun hand kunnen zetten, denken ze nu werkelijk 
dat ze macht kunnen grijpen. Dat ze als Mij – als God – kunnen zijn?” 
 
Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. 



Zo’n Psalm werkt, net als een echte mop, ontspannend. Deze Psalm 2, zet alle zogenaamde 
machthebbers van de wereld fijntjes op hun plek. Deze Psalm zet alles in het juiste perspectief. 
En dat werkt nuancerend, ontspannend. We worden op ons nummer gezet. 
Even word je boven je eigen situatie uitgetild. Even wordt je eigen machteloosheid 
gerelativeerd. Als jij lijdt onder hoe het momenteel in de wereld toegaat. Als jij persoonlijk 
onderdrukt wordt om wie je bent of vervolgd om waarin je gelooft, dan kan zo’n hemels 
perspectief waarin al die machtige mannen en vrouwen die denken de touwtjes in handen te 
hebben belachelijk worden gemaakt, zorgen voor ontspanning en relativering. 
Als een opluchting. Als een bevrijdende lach. 
 
Zo is deze Psalm bedoeld. 
En tegelijkertijd. Het woeden der gehele wereld gaat wel gewoon zijn gang. En aan jouw situatie, 
aan de toestand van een ondergrondse kerk in Noord-Korea of China verandert er niets. Aan de 
onmenselijk toestand van de inwoners van Gaza verandert er niets. Het blijft toch een beetje 
lachen als een boer met kiespijn. 
Daarom is het vervolg van de Psalm net zo belangrijk. Als God erom lacht, wat er op zijn 
schepping gebeurt. Als God wat verbaasd en met een glimlach op zijn gezicht toeziet hoe 
machthebbers zich als goden gedragen, dan relativeert dat het wapengekletter en de grote 
monden wel, maar wat schieten wij er dan mee op? 
Want als God zich afzijdig houdt, dan blijft het hier een ellende op aarde, waar de overgrote 
meerderheid van de mensen lijdt onder wat er door enkelingen wordt besloten. Dat kan toch 
niet de bedoeling zijn? 
 
Een bevrijdende lach is dan niet genoeg. 
En dus wordt de Psalm opeens scherp: 
Het laat God niet onverschillig! God ziet het gedoe beneden níet met een glimlach aan. Hij wordt 
er boos van. Het doet hem pijn. Het raakt hem. 
En hij grijpt in. 
Maar dan toch wel zoals alleen God dat kan. Met een gezalfde koning. De gezalfde, dat is de 
Messias in het Hebreeuws. Daarmee laat de Psalm zien hoe God ingrijpt. Ja, hij staat boven al 
dat gedoe in de wereld. Ja, Hij is de Schepper van hemel en aarde en houdt de wereld in zijn 
hand, maar ook: nee: Hij slaat niet met zijn vuist op tafel. Hij schudt die zo genaamde grote 
leiders niet eens even flink door elkaar en zet ze op hun plaats, hoe graag we dat ook zouden 
willen. Nee, God doet het op Zijn geheel eigen manier. De messiaanse manier. Door daar te zijn 
waar mensen ten onder dreigen te gaan aan het geweld van de wereld. Door die priester in 
Gazastad te bemoedigen en steunen en hem mensen te geven die er voor hem zijn. De vorige 
Paus belde hem elke dag en ook ons eigen Kerk in Actie blijft wegen zoeken om hem en zijn 
mensen te steunen. 
Dat is Gods manier. 
En de oproep van Psalm 2 is dan ook aan ons, en onze leiders: heb daar oog voor. Schat op 
waarde wat er óók gebeurt in de wereld. Dat mensen zich staande houden ondanks het geweld 
en die grote mannen die over hen en ons heen regeren. 
In de krant van Open Doors las ik hoe tijdens een conferentie in Nigeria, waar veertig pastors 
samenkwamen die dagelijks te maken hebben met vervolging en geweld, Psalm 2 werd 
voorgelezen. Daarna deelden de pastors verhalen waarbij ze elkaar aan het lachen maakten. 
Verhalen over momenten waarop God op onverwachte wijze ingreep en vreugde bracht. Deze 
verhalen van pijn en vreugde delen zij graag met ons. Het geeft hun geloof en veerkracht weer. 
Zo klinkt Gods lach door in het lachen van deze pastors, die omwille van Jezus’ naam lijden 
onder machthebbers die menen geen verantwoording schuldig te zijn aan God of gebod, en zich 
toch staande houden. 
 
En juist daarom klonk ook Psalm 1 vandaag. 
Als bemoediging. Palm 1 gaat niet over het rumoer van de volken, Psalm 1 zoomt in op jou, op u 
en mij, als individuele gelovige. 



Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, maar vreugde vindt bij God. 
In de wet van de HEER. want De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de 
wettelozen loopt dood. 
Het is een bemoediging vooraf: al lijkt he een druppel op de gloeiende plaat. Al lijkt het zinloos 
wat je doet. Jouw keuze doet er toe, al merk je het misschien niet eens. Het wordt gezien. 
Gelukkig ben je als je vol houdt. Als je medestanders vindt, zoals hier in de kerk. Je voedt elkaar. 
Je draagt elkaar.  Je wordt gevoed en draagt vrucht. 
 
Het is de messiaanse weg die uiteindelijk tot God leidt en zijn Rijk, en die andere weg van de 
grote mond en het machtsvertoon, van de wettelozen, loopt dood. Hoe dat weten we niet – en 
het lijkt er soms niet op in deze wereld, maar dat is wat het Evangelie ons vertelt. Dat is wat de 
weg van Jezus ons laat zien. 
 
En dat is waar wij voor staan. Om een tegengeluid te laten klinken. 
Om een huis van Licht te zijn in een stad die tot een vesting is geworden om die zogenaamde 
wereldleiders te ontvangen 
Om door te gaan op die messiaanse weg, al lijkt het zinloos en doelloos, omdat het de enige weg 
is. 
En daarom ben jij, bent u nodig omdat Woord, van vrede en recht, van genade en 
barmhartigheid door te geven. 
Omdat het er toe doet 
Omdat het de enige manier is 
Omdat God met je mee gaat. 
 
Prijs je gelukkig en leef met een lach op je gezicht. 
Amen. 

• Muzikaal intermezzo 
 
ANTWOORD 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte (twee collectes in de dienst, om de twee weken een ‘deurcollecte’) 
 

GAAN 

• Slotlied ‘Vervuld met Uw zegen’ (Lied 425) 

• Zegen 


